
Kleine dorpjes en gehuchten 

Zuid-Limburg kent een grote hoeveelheid aan 

kleine dorpjes en gehuchten met mooi klin-

kende namen als Helle, Tervoorst, Colmont, 

Elkenrade en Piepert. Een aantal van deze 

namen hebben naast een historisch aanneme-

lijke verklaring ook een oorsprong die gehuld 

is in nevelen, een oorsprong die alleen nog 

doorklinkt in sagen en legenden. 

Zoals de wijk Heksenberg te Heerlen die voor-

heen nog Hessenberg genoemd werd. Begin 

twintigste eeuw werden op en rond deze 

grote zandverstuiving, woningen gebouwd en 

straten aangelegd. Waarschijnlijk verbasterde 

de naam in deze periode van Hessenberg 

tot Heksenberg, maar de reden daarvan is 

helaas niet bekend. Achter de oorspronkelijke 

naam ‘Hessenberg’ gaat een legende schuil 

die teruggrijpt op het Romeinse verleden. Zo 

zou op de plek waar de zandberg ligt ooit 

een veldslag plaatsgevonden hebben tussen 

Romeinse en Hessische soldaten. Deze veldslag 

was zo bloedig dat het bloed de nabijgelegen 

beek tot op de dag van vandaag rood kleurt 

waardoor deze nog steeds de naam “Roode 

Beek” draagt. De aanvoerder van de Hessen 

werd ter plaatse begraven en iedere Hessische 

soldaat vulde zijn helm met zand en strooide 

deze uit over het lichaam. De Hessenberg zou 

daarmee een grafheuvel zijn, waar ook nog 

eens een legendarische goudschat begraven 

zou zijn. 

Twee andere legenden gaan terug tot de tijd 

van Karel de Grote en lijken sterk op elkaar. 

Het eerste verhaal gaat over de dochter van 

Karel, Emma, die een geheime relatie onder-

hield met Eginhard, een ambtenaar aan het 

keizerlijk hof. De twee vluchtte weg uit Aken 

en vestigde zich in de bossen tussen Aken en 

Maastricht waar zij in een hut leefden. Op 

het kasteel van de keizer woonde ook een 

jongeman die “de Huyn” genoemd werd. Hij 

ontdekte tijdens een jachttocht de hut van 

de twee geheime geliefden en meldde dit 

aan de Keizer. Keizer Karel was hem daarvoor 

zo dankbaar dat hij op het stuk grond waar 

Emma zich had verscholen een kasteel liet 

bouwen en dit schonk aan de jonge Huyn. Het 

gebied werd Emma’s rade genoemd, dat later 

verbasterde naar Emstenrade en nog later 

naar Amstenrade. Het nageslacht van Huyn 

zou nog eeuwen op het kasteel blijven wonen. 

Toen de laatste Huyn van Amstenrade stierf 

vlogen twee zwanen uit de vijver van het 

kasteel. De dag daarna was de slotgracht 

uitgedroogd en is sinds die dag ook altijd 

droog gebleven. 

Een andere legende lijkt hier sterk op. 

Aan het hof van Karel de Grote leefde 

een zekere Kuno van Mingersborg 

die lijfwacht was van Karel de Grote. 

Kuno werd verliefd op Aldegonde, 

ook een dochter van Karel. Toen Ka-

rel achter de geheime relatie kwam 

ontstak hij in woede. Kuno en 
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verbasterde naar Emstenrade en nog later 
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Toen de laatste Huyn van Amstenrade stierf 

vlogen twee zwanen uit de vijver van het 

kasteel. De dag daarna was de slotgracht 

uitgedroogd en is sinds die dag ook altijd 

droog gebleven. 

Een andere legende lijkt hier sterk op. 

Aan het hof van Karel de Grote leefde 

een zekere Kuno van Mingersborg 

die lijfwacht was van Karel de Grote. 

Kuno werd verliefd op Aldegonde, 

ook een dochter van Karel. Toen Ka-

rel achter de geheime relatie kwam 

ontstak hij in woede. Kuno en 

Aldegonde vluchtte weg uit het keizerlijk paleis 

en doken onder bij een zekere oom Wijnand 

die woonde in een gebied dat omgeven was 

door dichte hagen. Dit gebied droeg de naam 

Wijnandshage, het huidige gehucht Wintha-

gen. Na verloop van tijd gaf deze Wijnand een 

groot bosgebied aan Kuno. Deze liet een deel 

van bos rooien en bouwde er een burcht, het 

gebied zou later bekend worden als Kunrade.

Een laatste legende geeft een verklaring voor 

de namen van de dorpen Schimmert en Schin-

nen. In de donkere middeleeuwen verdwaal-

den regelmatig mensen in de uitgestrekte 

wildernis die Zuid-Limburg toen nog was. Om 

dat te verhelpen werd nabij Valkenburg een 

kluis gebouwd waarin een kluizenaar woonde. 

Deze moest ’s avonds een vuur aansteken 

zodat reizigers die de weg kwijt waren een 

herkenningspunt hadden. Op een zekere 

avond verdwaalde de keizer op zijn weg van 

Aken naar Meerssen. Maar gelukkig was daar 

het licht van de kluizenaar dat de keizer vanaf  

twee plekken op zijn reis kon zien waardoor 

hij uiteindelijk toch in Meerssen aankwam. Als 

dank liet de keizer op de plekken vanwaar hij 

het licht had gezien kerken bouwen. Een eerste 

kerk werd gebouwd op de plek vanwaar hij het 

licht had zien ‘schinnen’ of schijnen, het latere 

Schinnen. Een tweede kerk werd gebouwd op 

de plek vanwaar hij het licht had zien ‘schim-

meren’, het latere Schimmert. 

Het Stadsarchief Heerlen, sinds 1924 gemeen-

tearchief van Heerlen, is met ingang van april 

2006 Rijckheyt geworden. Zij is het gemeente-

archief voor Brunssum, Heerlen, Nuth, 

Simpelveld, Voerendaal en Gulpen-Wittem. 

De studiezaal van Rijckheyt is geopend van  

dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 

uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. 

In de maanden juli en augustus zijn wij op 

zaterdag gesloten.

Kijkt u eens op  www.rijckheyt.nl voor meer 

informatie.
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